
‘Buiten is het koud en donker, binnen is het warm en licht.  
Winterse groet vanuit de Ontmoetingskerk! 

 
 
Beste mensen van de Ontmoetingskerk, 
 
Bovenstaand berichtje verspreidde onze dominee Betty Gras vanmorgen via de mail. 
We leven in een witte wereld, en dat gaat nog wel een paar dagen duren! 
Genieten van de sneeuw, van het verstilde uitzicht, het geknerp onder je schoenen, buiten 
spelen, maar misschien ook ineens: je dagelijkse ommetje toch maar overslaan, uit angst te 
vallen... 
 
Daarom vandaag een extra nieuwsbrief. Allereerst om je aan te sporen even goed om je heen 
te kijken. Niet alleen naar de sneeuw, maar ook naar de mensen in je omgeving. Kijk eens 
goed om je heen. Is er iemand in de buurt die mogelijk een helpende hand kan gebruiken 
deze dagen? Of wat extra aandacht via een appje of een telefoontje?  
Het motto van onze Ontmoetingskerk, ‘laat uw vriendelijkheid alle mensen bekend zijn’, kan 
misschien juist in deze dagen in praktijk worden gebracht! 
 
Heb je zelf hulp nodig bij een klein klusje, en heb je geen mensen om je heen die je daarbij 
kunnen helpen? Een boodschapje, of even een looppaadje of een stukje oprit vrij ruimen van 
sneeuw? 



Of bij jij juist iemand die in deze dagen zo’n klusje voor een ander zou willen doen? 
In beide gevallen kun je contact opnemen met Koen Deuze van de diaconie. Hij zal dan 
proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 
 
Je kunt mailen naar koendeuze@gmail.com, of bellen: 06 23 56 14 88 
 
 
Vervoer naar de kerk 
Komende zondag gaat onze kerkelijk werker Roelie Stevens voor. Voor wie graag naar de kerk 
wil komen, maar dat door de gladheid niet goed aandurft: Dennis Kampherbeek biedt zich 
aan om komende zondag de vervoersdienst te versterken. Dus als u zondag vervoer nodig 
heeft, al is het maar voor een paar honderd meter, dan kunt u zich melden bij Dennis: 06-
11721820.  
 
 
‘Zin in gedichten’ wordt verschoven 
Het B&O-ontmoetingsmoment ‘Zin in gedichten’ van donderdagmorgen 8 januari wordt 
verschoven naar een latere datum, in overleg met de deelnemers. De deelnemers die zich 
hadden aangemeld, hebben daarvan al bericht gehad. Maar als u nog van plan was spontaan 
aan te sluiten: het gaat morgen dus niet door! Even een mailtje naar elsdeenen@icloud.com, 
dan neem ik u mee in de planning voor een andere datum. 
 
Hartelijke groet, 
 
Els Deenen 
 
Winter 
 
Winter. Je ziet weer de bomen 
door het bos, en dit licht 
is geen licht maar inzicht: 
er is niets nieuws 
zonder de zon. 
 
En toch is ook de nacht niet 
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt 
is het nooit volledig duister, nee, 
er is de klaarte van een soort geloof 
dat het nooit helemaal donker wordt. 
Zolang er sneeuw ligt is er hoop. 
 
Herman de Coninck 
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